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TER OVERWEGING:

Met veel plezier ben ik na de vakantie weer begonnen aan mijn werk in
de gemeente. Ik heb met bewondering gekeken naar de laatste
werkzaamheden die zijn verricht om alles voor de opening van onze
kerk op orde te krijgen. Het is prachtig geworden. Ik vind het wel heel
bijzonder te bemerken dat er zoveel vitaliteit in onze kleine gemeente
huist. Dat smaakt naar meer! Samen met u hoop ik op een mooi
startweekend!

Licht, ontloken aan het duister.

Licht, ontloken aan het donker,
Licht, gebroken uit de steen,
Licht, waarachtig levensteken,
Werp uw waarheid om ons heen.

Licht, geschapen, uitgesproken,
Licht, dat straalt van Gods gelaat,
Licht uit Licht, uit God geboren,
Groet ons als de dageraad!

Licht, aan liefde aangestoken,
Licht, dat door het donker brandt,
Licht, jij lieve lentebode,

Zet de nacht in vuur en vlam!

Licht, verschenen uit de hoge,
Licht, gedompeld in de dood,
Licht, onstuitbaar, niet te doven,
Zegen ons met Morgenrood!



Licht, straal hier in onze ogen,
Licht, breek uit in duizendvoud,
Licht, kom ons met stralen tooien,
Ga ons voor van hand tot hand!

Tekst Sytze de Vries, melodie Willem Vogel

Elke zondag ontsteken wij het licht van de Paaskaars, als teken van de
aanwezigheid van God in ons midden. Licht omdat de dood niet het
einde is en Jezus is opgestaan,

Licht zo zegt Grun in zijn boek "Beelden van Jezus’, spreekt een
oerverlangen van de mens aan. Zijn verlangen naar leven en geluk. Zo
zeggen we ook van iemand die we liethebben dat hij een lichtpunt in
ons leven is. Licht en warmte vangen wij ook onder een noemer.
Daarom is het zo bijzonder als gemeente op zondag in de eredienst
bijeen te komen, omdat wij verlangen en verwachten dat wij licht en
warmte zullen ontvangen. Licht dat ons inzicht geeft in onszelf en in de
openbaring. Licht omdat wij geloven dat er meer is dan wij zo op het
eerste oog kunnen zien. Licht dat ons ten diepste verbindt met Jezus die
ons voorgaat en ons laat zien wat leven is.

Wij allen verlangen naar licht en openbaring. Wij weten dat er meer is
dan we alleen aan de oppervlakte kunnen zien. In het Boeddhisme gaat
het om het wezen zelf dat verborgen is achter de schijn van de
werkelijkheid. Zo zoeken ook wij naar God die de oorsprong is van ons
bestaan en zo vaak schuil lijkt te gaan achter alles wat er op elke dag in
een gewoon mensenleven plaatsvindt,

Jezus zegt ons dat hij het licht van de wereld is en daarmee beantwoordt

hij aan ons verlangen naar openbaring. In Johannes 8, 12 zegt hij: Ik ben

het licht van de wereld. Wie mij volgt, gaat zijn weg niet in de
duisternis, maar zal het ware levenslicht bezitten’.

Dat betekent zoveel als wie zich laat leiden door Jezus zal merken dat er

helderheid ontstaat zodat een mens oriéntatie en richting krijgt.
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Hij laat ons zien welke kant we opmoeten al was het alleen maar omdat
we verlangen op zondag bijeen te komen daar in het huis van God waar
we iedere zondag opnieuw de Paaskaars ontsteken en het licht verder
verspreiden door de kaarsjes te branden voor wie ons lief is, voor wie
we willen gedenken of voor wie ons inspireert, als wij door het geloof
worden verlicht en langzaam leren onze ogen te openen. Daar als we op
zondag onze ogen durven opendoen en de donkere plekken in ons hart
laten verlichten door de warme stralen van Gods liefde.

De onzekere of angstige gevoelens die diep in ons leven, en die ons
plagen met verwarring of angst en ons ervan weerhouden onszelf lief te
hebben. Jezus licht straalt zo ver en intens gesymboliseerd in de
Paaskaars dat we niets van onszelf verborgen kunnen houden.

En dat hoeft ook niet.

We mogen er zijn, gewoon omdat we mens zijn, met al onze twijfels en
angsten, met onze onwil en onvrede, met onze verwarring en met onze
angst. Het is genoeg om zo menselijk als wij zijn samen te komen rond
de Tafel en rond het Woord. Het is genoeg als wij onszelf durven
openstellen en het goddelijke licht laten doordringen tot op plaatsen
waar we zelf niet bij kunnen of waar we niet bij durven komen.
Daarom ook geven we bij de doop een doopkaars aangestoken aan de
Paaskaars opdat er licht en helderheid ontstaat; het besef dat dit kind
erbij hoort en gedragen en gekend is en dat zijn naam is geschreven in
de handpalm van die Ene die Eeuwig is. Kinderen die licht verder
dragen, zoals wij allen het licht kunnen doorgeven aan elkaar en aan de
wereld.

Nu de dagen weer korter worden steken wij ook thuis weer vaker de
kaarsen aan. Laat die kaars ook dan het symbool zijn van eeuwig licht
en leven.

Met een hartelijke groet, Ds. Annemiek Boonstra



KERKDIENSTEN

6 september

13 september
20 september
27 september

4 oktober
11 oktober
18 oktober
25 oktober

1 november
8 november

15 november
22 november

29 november

6 december

15.00 uur

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

10.00 vur
10.00 uur

10.00 uur
10.00 uur

10.00 uur

10.00 uur

Feestelijke openingsdienst

onder leiding van ds. A. Boonstra.
Mw. T. Huizing te Veendam.

Pastor A. Schaper te Nieuwe Pekela.
Mw. M. van Vliet te Veendam.

Pastor A. Schaper te Nieuwe Pekela.
Mw. E.J. Steenhuis te Muntendam.
Mw. T. Huizing te Veendam.
Zangdienst o.l.v. dhr. J. Nieboer.

Mw. M. van Vliet te Veendam.

Ds. A. Boonstra.

(Dankdag voor gewas en arbeid.)

Mw. M. van Vliet te Veendam.

Mw. E. van Overeem te Vlagtwedde.
(Laatste zondag van het kerkelijk jaar.)
Pastor A. Schaper te Nieuwe Pekela.

(1° Advent)

Mw. G. de Vries te Odoom.
(2° Advent)

ledereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande
diensten. Tijdens de diensten is er kinderoppas. Indien er twee of meer
kinderen in de dienst aanwezig zijn, gaan ze voor de preek naar

het Gebouw. Het bijbelverhaal wordt verteld en als er nog tijd is, zal er
n.a.v. het verhaal een “werkje” worden gemaakt.

Na de preek komen de kinderen terug in de kerk.
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Info kerkdiensten:

Zondag 6 september:

Op deze zondag zullen we een feestelijke openingsdienst houden van
onze gerestaureerde kerk en orgel. Informatie hierover leest u verderop
in dit kerkblad.

Zondag 13 september:
Vanaf deze zondag zullen de diensten weer om 10.00 uur beginnen.

Zieken:

- Max de Jonge, Zuidwending 80.

- Elian Boonstra, Lokveenweg 27 te Haren.

- Marjolein van den Hoven, Zwaluwstraat 18.
- dhr. en mw. Gras, Zuidwending 98.

Allen die getroffen zijn door ziekte en/of zorg, wensen we Gods kracht
toe. Laten we omzien naar elkaar!

Huwelijk:
Op 10 juli 2009 mocht het echtpaar C.M. van den Hoven, Zwaluwstraat

14 hun 45 jarig huwelijksfeest vieren. Wij feliciteren het bruidspaar
alsnog en hopen dat het een onvergetelijke dag is geweest.

Bedankt:
Langs deze weg bedanken wij ieder voor de felicitaties en attentie’s die
we mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 55 jarig huwelijk.
Tevens dank voor de vele kaarten in verband met mijn verblijf in het
ziekenhuis. Dit alles heeft ons een dankbaar gevoel gegeven.

Groet, fam. Ziengs.

Voor de vele felicitaties ter gelegenheid van mijn 95° verjaardag,
wil ik u langs deze weg hartelijk bedanken.
Mw. K. Huisman-Ottenga.



Wij willen jullie bedanken voor de bezoekjes, bloemen en kaartjes die
wij mochten ontvangen voor en na mijn rugoperatie en de rustperiode.
Tevens mochten wij vele reacties ontvangen ter ere van ons 45 jarig
huwelijksfeest.

Tiny en Cor van den Hoven.

Giften voor het kerkblad:
- fam. d.R. ten N. € 50,--

Hartelijk dank voor uw gift.

Mocht u ook een gift willen geven t.b.v. het kerkblad en/of de
bloemengroet, op blz. 2 van het kerkblad staan de rekeningnummers
vermeld. Ook kunt u uw gift afgeven aan iemand van de kerk.

Gestorvenen in de afgelopen periode:
De gemeente gedenkt:

- 5 juli 2009 Mw. G. Molema-Knip, AE Horst te Veendam.

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.

ADVENDO

Wij zullen in januari 2010 voor u opvoeren een toneelstuk van
Henk Roede, genaamd:

Onrust in het rusthuis.
De uitvoeringen zijn op: zaterdag 9 — 16 — 23 en 30 januari 2010

Noteert u deze data alvast in uw agenda.
Verdere informatie kunt u in het volgende kerkblad lezen.

ADVENDO
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Kerkenraad:

Vrijdag 4 september a.s. zal de opening plaatsvinden van onze
gerestaureerde kerk en Meijer orgel, om 16.00 uur.

De opening zullen we vieren met genodigden.

Tijdens deze bijeenkomst zal ook het orgel voor de eerste keer na
restauratie weer in gebruik worden genomen. Dit zal gebeuren door
dhr. S. Tuinstra (adviseur restauratie orgel), hij zal medewerking krijgen
van het Christelijk Mannenkoor te Leek en dhr. L. Leutscher op
trompet.

Na het officiéle gedeelte is er gelegenheid onder het genot van

een hapje en een drankje, de kerk/orgel te bezichtigen.

Zaterdag 5 september a.s. zal er de traditionele barbecue bij/in het
Gebouw plaatsvinden. We beginnen vanaf 16.30 uur. Graag eigen bord
en bestek meenemen. Mocht u nog willen komen, u kunt zich tot 1
september opgeven bij Tini Dubbis, tel. 61 43 18.

Zondag 6 september a.s. zal er een feestelijke dienst plaatsvinden

om 15.00 uur. Uiteraard zijn hier ook genodigden,

maar iedereen is van harte welkom.

Aan de dienst zullen o.a. meewerken dhr. S. Tuinstra,

dhr. M. den Hollander, Marcel Gelderloos, dhr. L. Leutscher

en het Christelijk Mannenkoor te Leek.

Na de dienst kan men onder het genot van een hapje en een drankje de
kerk/orgel bezichtigen.

Mocht u niet kunnen en toch belangstelling hebben om de kerk te
bezichtigen. Dit kan dan op zaterdag 12 september tijdens de Landelijke
Open Monumentendag.

De kerk is dan geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Wij hopen dat u allen een kijkje komt nemen.
Namens de kerkenraad, Scriba: Antje Nieboer.
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Voor de kinderen

Deze boom kun je kleuren en uitknippen, de dikke streep ook

Zondag 25 oktober: inknippen, Je kunt dan de beide delen in elkaar schuiven en je

hebt een boom om neer te zetten. Je ziet van alle Jjaargetijden
wat. Verder kun je zelf nog iets bijtekenen en kleuren.

g J ©
|

Op deze zondag zal er weer een zangdienst gehouden worden in onze
kerk. Aan deze dienst verleend het Christelijk Mannenkoor Prins

Alexander uit Hoogezand-Sappemeer zijn medewerking. <

|

Het koor staat onder leiding van dirigent dhr. Wiebe de Boer.
Op het orgel zal spelen Marcel Gelderloos. De dienst begint om 10.00 <&
uur en de leiding van deze zangdienst is in handen van dhr. Jan Nieboer.
Iedereen is zoals elke zondag van harte welkom.

Q
WARNEZ BANOA

dhr. Jan Nieboer

P.S. Er is kinderoppas aanwezig.

Vredesweek van 19 t/m 26 september a.s.:

Naar een nieuw klimaat voor vrede.

Al meer dan veertig jaar organiseren IKV en Pax Christi jaarlijks een
Vredesweek. Ook de jaarlijkse vredesweekcollecte staat in dit teken.
De Vredesweek valt altijd in de week van 21 september, de door de
Verenigde Naties uitgeroepen Internationale dag voor de Vrede.

Hoe creéren wij een klimaat van vrede, op lokaal, nationaal, Europees
en internationaal niveau? Wat is onze eigen verantwoordelijkheid in het
creéren van een dergelijk maatschappelijk klimaat en hoe kunnen we
hier gezamenlijk het beste vorm aan geven?

Zendingskalender:
De nieuwe Missie-Zendingskalender bevat prachtige schilderijen van de &)
Indiase kunstenaar Jyoti Sahi. Naast het vertrouwde formaat, verschijnt |

dit jaar ook een grootformaat kunstkalender, waarin de platen nog meer %
tot hun recht komen. Vanaf 5 september 2009 zijn beide kalenders te 2
koop voor vertrouwde formaat € 9,75 en groot formaat € 19,50 incl. &
verzendkosten. Besteladres: Kerk in Actie, tel. (030) 880 17 19. D

N e
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Bent u al lid van de Onderlinge Uitvaartvereniging
“OMMELANDERWIJK ~ ZUIDWENDING” U.A.?

Voor het jaar 2009 is de contributie € 42,50 voor leden van 21 jaar en
ouder, voor leden van 16 — 21 jaar is de contributie € 40,--.

Voor alle administratieve zaken en informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van onze vereniging:
Aafien de Vries — Heemskerkstraat 10 —
Veendam — tel. 0598-630751.

Het telefoonnummer voor het melden van sterfgevallen:
0597-646981, Uitvaartverzorging Anny Munneke.
Dit nummer is dag en nacht bereikbaar!!!

HET KERKHOF.

Voor alle zaken betreffende het kerkhof alhier,
b.v. aankoop van een graf e.d., kunt u zich wenden tot:
dhr. M.H. Bos, Zuidwending 291,

9644 XH Veendam, tel. 0598 — 617379.

KOPIE VOOR HET VOLGEND KERKBLAD TIJDIG
INLEVEREN BIJ DE REDACTIE/KERKENRAAD !!!!

UITERLIJK: 24 november 2009

OUD PAPIER — ELKE 3E ZATERDAG VAN DE MAAND!
19 september 2009
17 oktober 2009
21 november 2009
Oud papier ten bate voor: voetbalclub DWZ, de school de
Ommewending, dorpshuis de Wending en de Kerk.




