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TER OVERWEGING:
Hier ben ik.

Ik was daar

Toen je leven aanving

En Ik vormde je daar

Door de liefde van een paar

Ik was daar toen je leven aanbrak,
En zei: Hier ben Ik

Ik was daar

Toen je zacht gewiegd werd,

Warme zorg om je heen,

Jij, geliefd bij iedereen.

Ik was daar toen je zacht gewiegd werd,
En zei: Hier ben ik.

Ik was daar

Toen je jong en sterk was,

Soms meegaand, soms vol strijd,
Zoekend naar rechtvaardigheid.

Ik was daar toen je jong en sterk was,
En zei: Hier ben ik.

Tk was daar

Toen je huis nog dicht zat,

Jij je deuren ontsloot

En de vreemde toegang bood.

Ik was daar toen je huis nog dicht zat
En zei: Hier ben ik.



Ik zal zijn

Waar je bent of gaan zal,

Tot je lijf het begeeft

En je door de dood heen leeft.
Ik zeg: Hier ben ik.

In de zomer breekt de tijd aan om even pas op de plaats te maken. Je
even in jezelf terug te trekken. Als er ruimte ontstaat om te voelen, merk
je vaak dat je een intensief jaar achter de rug hebt waarin veel gebeurd is
en waarin je hard hebt gewerkt. Soms voelen mensen zich onder druk
staan omdat er zoveel af moet en de tijd beperkt is.

Even afstand nemen van het normale ritme, van alle dingen die
gebeuren moeten is dan heel goed. Ook als je het niet druk hebt gehad
kan het heilzaam zijn een stapje terug te doen en te ervaren wat er in je
leeft. Welke ervaringen heb je in het afgelopen jaar opgedaan? De
mooie momenten, de goede gesprekken, de fijne mensen die je ontmoet
hebt.

Maar ook je eenzaam voelen, of onzeker over hoe het verder gaat.
Teleurgesteld zijn in jezelf of in de mensen om je heen. Tegenslag
ervaren. Het kan dan moeilijk zijn om uit de negatieve spiraal te komen
en je weer te richten op de positieve dingen om je heen. Daar is vaak
veel geduld en uithoudingsvermogen voor nodig.

Wie even tijd en pas op de plaats maakt kan zich opladen en herademen.
Letterlijk door diep uit en in te ademen en alle spanning van zich af te
blazen. Hij kan zichzelf herscheppen zoals God de mens schiep en hem
de adem inblies. Wie niet op vakantie gaat leeft van herinneringen of
ontspant zich in de eigen omgeving.

In de nieuwe ruimte die ontstaat als je de rust toelaat lukt het beter tot
jezelf te komen en oog te hebben voor de dag waarin bijna altijd wel iets
moois gebeurt. Wie tijd heeft in de vakantie kan rustig op een bankje
zitten en genieten van de mooie natuur om hem heen. Heel bewust de
wind in je haar voelen en de zon op je gezicht.
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En dan ontdek je vaak dat je nog lang niet leeg bent, dat er ergens in je
een bron is die opborrelt met nieuwe moed, nieuwe energie en
levenskracht.
Anselm Grun de monnik, noemt deze bron de bron van de Heilige
Geest. Hij zegt: "ergens op de bodem van mijn ziel borrelt de
onuitputtelijke bron van de Heilige Geest’. Het is een bron die je kunt
zien borrelen. In je verbeelding voel je het water koel op een warme dag
als je herleeft na een lange inspannende wandeling. Water om te drinken
zodat je je herboren voelt. De bron die in mij borrelt zorgt ervoor dat ik
niet uitgeput raak, dat ik als ik me eenzaam voel toch bewust ben van
een kracht die me niet alleen laat. Een heilzaam beeld noemt Grun dit.
Een beeld dat je kunt oproepen waardoor je jezelf en de wereld om je
heen op een andere manier gaat zien en beleven.
De tijd die je in de vakantie krijgt is ongerepte, ongebruikte tijd. Het is
een geschenk van God. God geeft je tijd om dichter bij jezelf te komen,
om jezelf op te laden. God komt in die stille ruimte die je in jezelf hebt
gemaakt, in die tijd die je voor jezelf neemt heel dichtbij je. Hij is de
bron die in je huist. Hij is het die je de kracht geeft jezelf te hernieuwen
en op te ademen. Hij is het die altijd weer nieuwe bronnen aanboort in
Jjezelf en in de mensen om je heen. Daarom zul je nooit dorst hebben en
is er altijd een plaats om uit te rusten en je voeten te wassen. Wie zich
laaft aan de bron in hemzelf ervaart God die diep op de bodem van de
menselijke ziel zijn woonplaats heeft.
In de vakantie is de tijd niet meer vluchtig. Je hoeft niet meer op je
horloge te kijken en te denken:”oh, is het al zo laat>’. Eris tijd om in te
zijn. Tijd om jezelf te zoeken en terug te vinden. In de tijd komt God
niet alleen naar je toe maar wijst je ook de weg. Opeens weet je welke
kant je opmoet. Welke afslag voor jou is. Welk pad je nog te gaan hebt.
Laat je verrassen op die onbekende weg, op je vakantie-adres of dicht
bij huis, door werkelijk open te staan voor ontmoetingen, zodat je samen
de hobbels kunt nemen.
Het lied dat ik hierboven hebt opgeschreven komt uit een bundel van
Iona. Hier ben Ik. Zo vaak in het Oude Testament wordt het gezegd.
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Hier ben Ik. Ik die er altijd al was en in iedere fase van je leven met je
meetrekt. Hier ben ik, de bron die opwelt in je hart. Vakantie: even
afstand nemen, uitrusten, opgaan in de loze tijd en bronnen slaan.

Beste gemeenteleden,

Voor het komende winterseizoen hebben we een groot-huisbezoek in
gedachten. Daarnaast willen we een gespreksavond organiseren en een
vesper in de adventstijd. Wie zin en tijd heeft om mee te denken of mee
te helpen kan zich bij mij of de kerkenraad melden. Maar voordat dit
alles gaat plaatsvinden starten we ons seizoen natuurlijk met de
feestelijke opening van de kerk. En nog daarvoor wens ik u allen een
heel fijne vakantie en goede zomertijd toe.

Met een hartelijke groet, Ds. Annemiek Boonstra

KERKDIENSTEN
12 juli 09.30 uur  Ds. W. Meijerman te Peize.
26 juli 09.30 wur Mw. C. Dun te Veendam.

9 augustus  09.30 uur Mw. E.J. Steenhuis te Muntendam.
24 augustus  09.30 uur Ds. A. Boonstra.

6 september 15.00 uur Feestelijke openingsdienst
onder leiding van ds. A. Boonstra.

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande
diensten. Tijdens de diensten is er kinderoppas. Indien er twee of meer
kinderen in de dienst aanwezig zijn, gaan ze voor de preek naar

het Gebouw. Het bijbelverhaal wordt verteld en als er nog tijd is, zal er
n.a.v. het verhaal een “werkje” worden gemaakt.

Na de preek komen de kinderen terug in de kerk.
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Info kerkdiensten:

Juli en Augustus:

In de maanden juli en augustus is er één keer per twee weken dienst.
Na de dienst wordt u in deze maanden van harte uitgenodigd, om in het
Gebouw een kopje koffie/thee te komen drinken.

Zondag 6 september:

Op deze zondag zullen we een feestelijke openingsdienst houden van
onze gerestaureerde kerk en orgel. Informatie hierover leest u verderop
in dit kerkblad.

Zieken:

- mw. L. Ziengs, Ommelanderwijk 141 /9.

- mw. R. Korthuis, Houtduifstraat 13.

- mw. Korvemaker, Houtduifstraat 21.

- Ds. P. Hetebrij, Zuidhaege 111, 9401 XV Assen.

Allen die getroffen zijn door ziekte en/of zorg, wensen we Gods kracht
toe. Laten we omzien naar elkaar!

Huwelijk:
Op 2 juni 2009 mocht de fam. A. Ziengs, Ommelanderwijk 141/9 hun

55 jarig huwelijksfeest vieren. Wij feliciteren het bruidspaar alsnog en
hopen dat het een onvergetelijke dag is geweest.

Giften voor het kerkblad:
-mw. N. te U. € 20,--

Hartelijk dank voor uw gift.

Mocht u ook een gift willen geven t.b.v. het kerkblad en/of de
bloemengroet, op blz. 2 van het kerkblad staan de rekeningnummers
vermeld. Ook kunt u uw gift afgeven aan iemand van de kerk.
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Kerkenraad:

Restauratiecommissie:

Het vordert al aardig, maar toch zijn er nog altijd zaken die gedaan
moeten worden. We werken met man en macht aan de laatste dingen die
nog voor de opening geregeld moeten worden.

We wijzen u natuurlijk ook op onze website
www.hervormdegemeente-ommelanderwijk-zuidwending.n] .

Mocht u nog een gift willen geven kunt u dit overmaken op

rekeningnummer: 63.58.17.667 t.n.v. Restauratiefonds Herv.Kerk,
o.v.v. gift kerk of gift orgel.

Openingsweekend:

Op vrijdag 4 september a.s. zal om 16.00 uur de feestelijke opening
worden gehouden van onze gerestaureerde kerk en orgel.

Daarnaast zal er op zondag 6 september een feestelijke dienst zijn om
15.00 uur. We zijn nog druk bezig met het programma, de
uitnodigingen, lijsten met genodigden enz..

Open monumentendag:

Op zaterdag 12 september a.s. zal onze kerk ook meedoen aan de
landelijke open monumentendag.

Verdere informatie hierover kunt u lezen in de landelijke- en/of
regionale bladen.

Namens de kerkenraad, Scriba: Antje Nieboer.

Schoolexamens:
We feliciteren hen die geslaagd zijn.
Zij die een herkansing hebben, heel veel sterkte en moed gewenst en
hopelijk gaat het alsnog lukken. Voor wie het dit jaar niet gelukt is,
volgende keer meer succes. Na een jaar van hard werken, kunnen jullie
hopelijk 4llemaal genieten van de zomervakantie!!
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Voor de kinderen

Woorden om weg te strepen:

eng,gymmen,kamperen,leuk,
lezen,logeren,mooi,oeps,

r{m|{m|ol k|e|s|p]|o]| e heeprikraaroke,rekenen,

school,skeeleren,zwemmen.
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STARTWEEKEND

Zaterdag 5 september a.s. vanaf 16.30 uur wordt iedereen van
harte uitgenodigd voor de barbecue bij/in het Gebouw.
We beginnen met een kopje koffie of thee waarna we gaan
barbecuen.
Wij verzoeken u uw eigen bord en bestek mee te nemen.

U/jij kunt zich tot en met 1 september opgeven bij:

- Tini Dubbis, tel. 61 43 18

15 jaar Kerk in Actie:

Zomer 2009 bestaat Kerk in Actie 15 jaar. In augustus 1994 ging het
van start als een interkerkelijk initiatief van al langer bestaande
zendings- en werelddiaconale organisaties.

De afgelopen jaren heeft Kerk in Actie heel veel mensen bereikt o.a.
voedselhulp, verkondiging van het evangelie, scholing en vele andere
projecten.

Dat allemaal dankzij de steun van veel kerken/kerkgangers.

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG):

Complete Bijjbel in 451 talen beschikbaar.

In 2008 is de Bijbel in dertien nieuwe talen verschenen, zegt de United
Bible Societies (USB), waar ook het NBG lid van is.

Daarmee is de complete Bijbel op dit moment beschikbaar in 451 talen.

Er worden wereldwijd ongeveer 6900 talen gesproken.

“Het hebben van een Bijbel in mijn eigen taal voelt als de bevestiging

dat mijn volk dezelfde God heeft als de God van de Bijbel”, aldus een

man uit Zambia. Hij kreeg in augustus de eerste bijbelvertaling in het
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Mbunda in handen. Ook verschenen er bijbelvertalingen in talen die
gesproken worden in Burkina Faso, Congo, Sierra Leone, Togo, Mali en
Tsjaad. Tijdens de lancering van een nieuwe vertaling is een
veelgehoorde uitspraak ‘God spreekt ook mijn taal!’

Stuur eens een kaart.

Stuur eens een kaart met een innige groet,

en laat je hart even spreken.

Zend een signaal uit dat troost schenkt en moed,
en een nieuw licht zal ontsteken.

’t Is niet de veelheid van zinnen die maakt,
dat je een mens kunt bereiken.

't Is soms één woord dat een ziel even raakt,
waardoor zelfs bergen gaan wijken.

Stuur eens een kaart met een liefelijk woord,
als er een strijd wordt gestreden.

Schrijf eens de zin die je zelf heel graag hoort,
steeds als je hunkert naar vrede.

Er is zo’n ijzige wind om ons heen,

waar velen eenzaam verkillen.

Laat ze toch daar niet met angsten alleen,
waar jij de pijnen kunt stillen.

Even een kaartje in ‘t heetst van de strijd,
brengt dikwijls rust op de golven.
Even een groet als een medemens lijdt,
en door verdriet wordt bedolven.
Even wat olie op zee&n van leed,
maakt dat het stil wordt van binnen.
Als je een pen hebt en ’n slachtoffer weet,
kun je vandaag nog beginnen.
Afkomst onbekend.



Bent u al lid van de Onderlinge Uitvaartvereniging
“OMMELANDERWIJK — ZUIDWENDING” U.A.?

Voor het jaar 2009 is de contributie € 42,50 voor leden van 21 jaar en
ouder, voor leden van 16 — 21 jaar is de contributie € 40,--.

Voor alle administratieve zaken en informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van onze vereniging:
Aafien de Vries — Heemskerkstraat 10 —
Veendam - tel. 0598-630751.

Het telefoonnummer voor het melden van sterfgevallen:
0597-646981, Uitvaartverzorging Anny Munneke.
Dit nummer is dag en nacht bereikbaar!!!

HET KERKHOF.

Voor alle zaken betreffende het kerkhof alhier,
b.v. aankoop van een graf e.d., kunt u zich wenden tot:
dhr. M.H. Bos, Zuidwending 291,

9644 XH Veendam, tel. 0598 — 617379.

KOPIE VOOR HET VOLGEND KERKBLAD TIJDIG
INLEVEREN BlJ DE REDACTIE/KERKENRAAD !!!!

UITERLIJK: 23 augustus 2009

OUD PAPIER — ELKE 3E ZATERDAG VAN DE MAAND!
18 juli 2009
15 augustus 2009
19 september 2009
Oud papier ten bate voor: voetbalclub DWZ, de school de
Ommewending, dorpshuis de Wending en de Kerk.




