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TER OVERWEGING:
Vakantietijd: een tijd om de handen te laten rusten

De vakantie is voor veel mensen een tijd om de handen te laten rusten
en met andere dingen bezig zijn dan het dagelijks werk, de studie of
het zorgen voor. Handen spreken hun eigen taal.

Met handen kan een mens liefde, tederheid, maar ook geweld vorm
geven. Wij kunnen troostend en bemoedigend een hand op elkaars
schouder leggen.

Gods handen overstijgen onze handen als wij niet meer kunnen
reiken. U kent allemaal het prachtige verhaal van de verloren zoon.
Rembrandt maakte naar aanleiding van dit verhaal een gedenkwaardig
schilderij. Hij noemde het: de terugkeer van de verloren zoon.

Onze aandacht wordt vooral getrokken door de handen van de vader
die de schouders van de zoon beschermend vastpakken. Het interessante
en ontroerende ook is dat Rembrandt zowel een vader- als een
moederhand schilderde. De oude vader buigt zich over de zoon die
geknield voor hem ligt. In die handoplegging van de vader wordt alles
gezegd. Er gaat een grote intimiteit vanuit. Het zijn zegenende handen
die het telkens opnieuw mogelijk maken om thuis te komen. Het zijn
handen waar acceptatie en vrijheid uitspreekt om ten diepste te mogen
worden wie je bent, om de zoektocht door het leven vrijuit te gaan.

De handen op de zoon zijn handen van belofte, van alles wat er ooit nog
komen zal. Want thuis zijn in Gods handen, je daar geliefd weten reikt
tot over de dood heen. De zegenende handen van de Vader gaan verder
dan de acceptatie tijdens het leven. Het is een teken van onze
thuiskomst. Het is een symbool voor de wereld dat God ons heeft
thuisgehaald.
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De zomervakanties breken nu aan. Voor veel mensen een tijd van

avontuur en onderzoek. Van je eigen omgeving nader verkennen tot cen

verre reis maken. Voor reizigers een tijd van spanning en onzekerheid
van verwachting ook. Een tijd ook waarin je soms onverwachte
ontmoetingen hebt en verrassende gesprekken. Voor thuisblijvers een

tijd van wachten tot iedereen weer veilig is thuisgekomen. In die periode

kun je wel eens op je zelf zijn aangewezen. De activiteiten liggen stil.
Het is een lege periode, die zowel ruimte als eenzaamheid kan geven.
Tk hoop dat u in deze komende zomertijd Gods hand op uw schouder
zult voelen.

Wat dat betekent kan niet in woorden uitgedrukt worden, maar
waarschijnlijk heeft u alle tijd om hier eens rustig over na te denken.

ds. Annemiek Boonstra

Heer onze God,
met uw handen hebt Gij ons gevormd en aan elkaar gegeven.
U hebt onze handen in elkaar gelegd
met uw woord, zegen en belofte.
In lief en leed mogen onze handen elkaar dragen,
vasthouden, bemoedigen en troosten.
Met zorg en vertrouwen leggen wij onze handen
bij elkaar op de schouder.
Zo belijden wij ons geloof dat uw hand rust op ons allen.
Bind ons ten diepste in uw naam.
Reik ons uw hand ter bemoediging en versterking.
Zo hebt U uw hand gelegd op de verloren zoon,
op Jezus in leven en lijden,
in vreugde en angst.
Waar geen mensenhand meer reiken kan,
brengt Gij de mens door lijden en dood
(naar een gebed van Rieke Mcs)
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KERKDIENSTEN:

11 juli 09.30 uur Ds. A. Boonstra.
25 juli 09.30 uur Mw. E.J. Steenhuis te Muntendam.

8 augustus 09.30 uur Mw. G. de Vries te Odoorn
22 augustus  09.30 uur Mw. E.J. Steenhuis te Muntendam.

5 september 10.00 uur Ds. A. Boonstra. (Startzondag)
12 september 10.00 uur Mw. M. v. Vliet te Veendam.
19 september 10.00 uur Mw. C. Dun te Veendam

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande
diensten. Tijdens de diensten is er kinderoppas. Indien er twee of meer
kinderen in de dienst aanwezig zijn, gaan ze voor de preek naar

het Gebouw. Het bijbelverhaal wordt verteld en als er nog tijd is, zal er
n.a.v. het verhaal een “werkje” worden gemaakt.

Na de preek komen de kinderen terug in de kerk.

Info kerkdiensten:

Juli en Augustus:

In de maanden juli en augustus is er één keer per twee weken dienst.
Na de dienst wordt u in deze maanden van harte uitgenodigd, om in het
Gebouw een kopje koffie/thee te komen drinken.

Zondag 5 september:

Op deze zondag willen we het startsein geven voor het nieuwe
winterseizoen. Houdt u alvast zaterdag 4 september vrij in uw agenda,
net zoals ieder jaar zullen we starten met een barbecue.
Informatie hierover ontvangt u nog.
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Zieken:

- dhr. H. Poot, J. Vegterweg 6.

- dhr. J. de Bruijn, Zuidwending 311.

- dhr. A. Vreugdenhil, Zuidwending 140.

- dhr. C.M. van den Hoven, Zwaluwstraat 14.

- mw. F. Molema-Hoving, Ommelanderwijk 170.
- mw. R. keetels-Eggens, Numero 13 6B.

- dhr. B. Sprik, Zuidwending 48.

- dhr. A. Nieboer, Rubenslaan 21 Nw. Pekela.

Allen die getroffen zijn door ziekte en/of zorg, wensen we Gods kracht
toe. Laten we omzien naar elkaar!

Geboren:

- 23 maart 2010 Tess, dochter van Jan Jaap en Sonja Huisman en
zusje van Zog.

- 29 maart 2010  Justin, zoon van Richard en Ellen Hoogsta en
broertje van Muriél.

- 17juni 2010  Nick, zoon van Gerjan en Angelique Gelderloos.

Langs deze weg willen we de gelukkige ouders en zusje en broertje nog
feliciteren met de geboorte van hun kindje.

Bedankje:

Hierbij bedank ik de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk —
Zuidwending voor het mooie boeket bloemen dat ik heb ontvangen.
Het is fijn, dat mensen met je mee leven.

Lineke Nieboer

Giften voor het kerkblad:

-mw. N. te U. € 20,--
- fam. B. te V. € 15,--
- fam. H. te N.P. € 10,--
- fam. V.te V. € 25,--
- fam. d.G. te V. € 25,--
Hartelijk dank voor uw gift.

Mocht u ook een gift willen geven t.b.v. het kerkblad en/of de
bloemengroet, op blz. 2 van het kerkblad staan de rekeningnummers
vermeld. Ook kunt u uw gift afgeven aan iemand van de kerk.

Gestorvenen in de afgelopen periode:

De gemeente gedenkt:
- 12 juni 2010 Mw. H. Heres- Woortmeijer, Vondelhuys.

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.

In memoriam:

Mw. Heres-Woortmeijer is geboren in Wildervank op

16 september 1919. Zij overleed in haar slaap op 12 juni 2010.

Op 17 juni hebben we mw. Heres omringd door haar geliefden naar haar
graf gedragen. We deden haar uitgeleide met de troostende woorden van
Psalm 23. We zongen die middag oude bekende liederen en het was fijn
te merken hoe goed het deed samen bijeen te zijn en te zingen, een ieder
met zijn eigen gedachten, gevoelens en herinneringen.

De levenskaars van mw. Heres was langzaam opgebrand hoewel zij
steeds weer wist op te krabbelen.
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Maar na een aantal keren ziek te zijn geweest lukte dit na haar laatste
ziekteperiode niet meer. Ze kon steeds minder en werd steeds meer
afhankelijk van zorg. Ik heb mw. Heres leren kennen in de afgelopen
winter toen zij was opgenomen in het ziekenhuis in Winschoten. We
hadden daar samen een intens gesprek over leven en dood, over alles
wat er in een lang leven plaatsvindt en over datgene wat je al hebt
moeten achterlaten. We spraken over de boerderij, over haar kinderen en
klein- en achterkleinkinderen op wie zij zo trots was. Ze vertelde me
bijna meteen over haar verrassingsverjaardagsfeest, georganiseerd door
de kinderen. Wat had ze een prachtige dag gehad.
Ik ontmoette een vrouw die haar leven hard gewerkt en gezorgd had en
die het gelukt was zich steeds weer aan te passen aan nieuwe
omstandigheden. Toen haar man overleed moest ze alleen verder. Ze
verhuisde in haar latere leven nog een aantal keren. Van
Ommelanderwijk waar ze met haar man had gewoond nadat ze van de
boerderij waren verhuisd naar een appartement in Veendam en
vervolgens naar het Vondelhuys, waar ze langzaam onderdeel ging
uitmaken van het sociale leven. Ze deed overal aan mee en genoot er
met volle teugen van. De laatste keer dat ik haar opzocht in het
Vondelhuys ging het al niet meer zo goed. Ze zat veel in haar stoel en je
kon merken dat ze het moeilijk vond athankelijk te zijn. Wie zijn leven
lang gezorgd heeft vindt het moeilijk verzorgd te moeten worden. Toch
hadden we een plezierig gesprek. Als altijd was ze ook toen nog vol
belangstelling. Op donderdag 17 juni was het prachtige dag. Een blauwe
lucht en een stralende zon. We zongen bij het uitdragen U zij de glorie’
want op die middag stond naast het verdriet de dankbaarheid voor een
mooi en lang leven voorop. Het was stil om mw. Heres heen, maar het
was niet donker geworden. Vijf kleinkinderen maakten weer licht door
de kaarsen te ontsteken aan de Paaskaars. Gods vlam die eeuwig verlicht
verwarmde ons toen we samen achter mw. Heres aan naar het kerkhof
liepen en we haar droegen tot over die laatste grens. “’Ik zal in het Huis
des Heren verblijven tot in lengte van dagen”

Ds. Annemiek Boonstra
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Kerkenraad:

STARTWEEKEND

Zaterdag 4 september a.s. vanaf 16.30 uur wordt iedereen van harte
uitgenodigd voor de barbecue bij/in het Gebouw.
We beginnen met een kopje koffie of thee waarna we gaan barbecuen.
Wij verzoeken u uw eigen bord en bestek mee te nemen.

U/jij kunt zich tot en met 1 september opgeven bij:

- Tini Dubbis, tel. 61 43 18

Open monumentendag:

Op zaterdag 11 september a.s. zal onze kerk ook meedoen aan de
landelijke open monumentendag.

Verdere informatie hierover kunt u lezen in de landelijke- en/of
regionale bladen.

Verder wijzen wij u nog op onze vernieuwde website
www.hervormdegemeente-ommelanderwijk-zuidwending.nl .

Namens de kerkenraad, Scriba: Antje Nieboer.

Vooraankondiging:

Op zondag 10 oktober a.s. zal Studium Chorale een concert geven in de
Hervormde Kerk te Ommelanderwijk — Zuidwending.
Aanvang 15.00 uur. Nadere informatie volgt nog.
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Voor de kinderen

De uitkomst van de sommen geeft aan in welk vakje de letter
komt. ( bijvoorbeeld 2001- 1999 =2, in alle vakjes 2 komt
een G ) Alle letters bij elkaar geven een tekst die onderaan
de bladzijde ziet. '

"1Joo[o3 of yem 20p uo 300p af Jem Ut Jooren):3urssodO

Mededeling van het Aanloophuis

Omdat er te weinig medewerk(st)ers zijn om ook in de
vakantieperiode op alle zondagen het Aanloophuis geopend te
houden, zijn wij gesloten van

zondag 11 juli t/m zondag 15 augustus a.s.

Vanaf zondag 22 augustus bent u dan weer van harte welkom!
Namens het bestuur en de medewerk(st)ers van het Aanloophuis
Veendam

Stefan Groot

Spannende tijden ...............

De afgelopen periode zag je het weer: een vlag met een tas!
GESLAAGD!!

Hopelijk vinden jullie hierna een plek om verder te studeren of
misschien eerst iets anders doen ............. Maar er zullen er ook zijn
die een her-examen hebben. Daar is de spanning nog niet geweken. We
wensen hen heel veel sterkte en hopen dat ze alsnog het felbegeerde
papiertje mogen krijgen.

Voor hen die gezakt zijn: verlies de moed niet, volgend jaar is er een
nieuwe kans.

Geniet nu eerst allemaal van een welverdiende vakantie!!

Vakantietijd:
Vakantietijd — dat betekent dat alle activiteiten op een laag pitje staan.
Velen zijn/gaan van huis en genieten, soms ver weg, soms dichterbij
huis, van een welverdiende tijd van rust. Anderen zijn thuis, kunnen niet
met vakantie. Zij hebben soms niet de mogelijkheid, wat de reden ook
mag zijn. Laten we als gemeente hen, niet vergeten. Een kaartje, een
bezoekje of telefoontje maakt voor hen de dag vaak helemaal goed!
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Hier het volgende deel van het boekje “Wat ik u graag nog zeggen wil”
van Majoor Alida M. Bosshardt.

Een heerlijke tijd.

Wat mij voor ogen had gestaan, een “supermarkt van diensten” , werd
geboren, in leven gehouden en groeide naar volwassenheid.
Aanvullend op de arbeid van de kerken kreeg het Leger des Heils een
eigen plaats en een eigen gezicht in het hart van Amsterdam.

God haat de zonde, maar Hij heeft de zondaar lief. Volgens de
doelstelling van onze stichter William Booth mochten we opbouwen,

voortzetten, uitbreiden: tot eer van God en tot heil en geluk van mensen.

In 1978, toen ik 65 jaar werd, was de tijd gekomen om het werk over te
dragen. Er waren ondertussen meer dan 100 mensen in vaste dienst. Ik
ging nu zelf behoren tot de vele vrijwilligers die deelnamen aan het
werk van het Leger.

De f 100.--, die ik als startkapitaal had meegekregen in 1948 gaf ik aan
onze leiders van 1978 weer terug.

Twee Bijbelgedeelten komen mij in gedachten. Johannes 3 : 16 : “Zo
lief heeft God de wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig
leven heeft” en Mattheus 25 : 35 — 40, “waar Christus van ons vraagt
de hongerige te voeden, de dorstige te drinken te geven, de naakte mens
te kleden en de zieken en gevangenen te bezoeken”.

Die twee taken, de verkondiging van het reddende evangelie en de
dienstverlening aan de medemens, mochten wij behartigen.

Dat was aan de ene kant eenvoudig: ik houd van God en van de mensen.

Aan de andere kant was het moeilijk: ik kwam voor tal van niet
eenvoudige opgaven te staan.
Al die werkers van het eerste uur en van de latere uren —ik zeg hun
hartelijk dank! Onder leiding van majoor en mevrouw Van der Harst
gaat het werk goed en krachtig verder.
Ik bid hun allen Gods onmisbare zegen toe !
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Wiesje de Lange (Jeruzalem)
op 10 augustus in Groningen

Journaliste en schrijfster Wiesje de Lange uit Jeruzalem spreekt
dinsdagavond 10 augustus in de Helperkerk, Coendersweg 58 in
Groningen, aanvang 19.30 uur. Iedereen is welkom en de toegang is vrij.
Het thema van Wiesje de Lange is: “Met de moed der hoop”. Ze zal het
uitvoerig hebben over het dagelijks leven in Israél en over actuele
ontwikkelingen. De organisatie van de bijeenkomst is in handen van de
stichting Christenen voor Israél. Vooraf, in de pauze en na afloop is er
verkoop van producten uit Israél en na de pauze is er gelegenheid tot het
stellen van vragen.

‘Erfdeel en oogappel’ is de titel van haar nieuwste boek boek. Daarin
neemt zij de lezers mee naar de gedachtewereld van de mensen in Israél.
In de geest van het Jodendom probeert zij door de oppervlakte heen te
boren, zoals ze zelf zegt. “Wat is Israél in onze dagen?

Wij zien een volk dat moet betalen voor elk uur dat er vrede is. Betalen
met stukken land, maar niet alleen dat. Het moet vooral minder Israél
worden, het moet — geestelijk gesproken — water bij de wijn doen. Want
dat wil de wereld van Israél,” aldus mevrouw De Lange. In haar
toespraak zal zij de bezoekers uitnodigen om op een andere manier naar
[sraél te kijken.

Zij wil hen laten zien dat het land waarin ze al tientallen jaren woont
werkelijk uniek is en dat haar Joodse landgenoten een bijzondere
bestemming hebben, namelijk “om tot zegen te zijn voor de gehele
aarde.”

Desgewenst meer info bij Christenen voor Israél, telefoon 033-2458824
(in kantoortijd), en mevr. A.C.J. Helsdingen, telefoon 050-3132616 en
e-mail: acjhelsdingen@gmail.com.
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Neon en ’t Schienvat maken jongeren zichtbaar:

Wij, van Neon en van ’t Schienvat in Finsterwolde, zijn van 't
jongerenwaark. Het echte. We helpen jongeren bij van alles en nog wat.
We helpen bij het organiseren van hun leven, bij het oplossen van
problemen en bij het regelen van soms heel gewone en soms heel
ongewone zaken. We zijn luisterend oor, gesprekspartner en mensen
waar je mee kunt lachen én huilen. Hail mooi waark! En dat maken we er
samen van. We zijn bevlogen en eigenzinnig en hebben één groot doel:
we maken jongeren zichtbaar.

Om ons doel te verwezenlijken werken we met veel partijen. Want er
is samenhang nodig om echt iets voor jongeren te betekenen, we
kunnen het niet alleen. Regelmatig zitten we dan ook om tafel met
gemeenten, provincie, zorg- en welzijnsinstellingen, sociale diensten,
woningcorporaties, kredietinstellingen, ziekenhuizen, enzovoort,
enzovoort.

Ook steunen verschillende steunbieders onze projecten, zoals fondsen,
de provincie Groningen en de Protestantse Kerk Nederland (PKN).
De PKN vindt dat ze, samen met de overheid, een
verantwoordelijkheid heeft in de samenleving. Ze wil hierin investeren
vooral door jongeren in achterstandssituaties in Oost-Groningen te
helpen hun leefwereld te verbeteren.

Ook de classis Oost Groningen is altijd nauw bij het werk van het
Schienvat betrokken.

Contactgegevens:
Westbaan 4, 9684 BN Finsterwolde, T (0597) 331 791 of 331 288
Eltjenswijk 55, 9665 NS Oude Pekela , T (0597) 615 173
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HET IS BETER.........

Het is beter om vrolijk te zingen
Dan te klagen over allerlei dingen.

Het is beter om in vrede te leven
Dan je op het oorlogspad te begeven.

Het is beter om positief te blijven
Dan in het negatieve weg te drijven.

Het is beter om vroeg op te staan
Dan de tijd verloren te laten gaan.

Het is beter om tevreden te leven
Dan naar steeds meer te streven.

Het is beter om op God te vertrouwen
Dan op mensen te bouwen.

Het is beter om God te prijzen
Dan Hem af te wijzen.

Het 1s beter om te vergeven
Dan in haat en nijd te leven.

Neem de tijd om na te denken
En aandacht aan het goede te schenken.

Fedde Nicolai
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Bent u al lid van de Onderlinge Uitvaartvereniging
“OMMELANDERWIJK - ZUIDWENDING” U.A.?

Voor het jaar 2010 is de contributie € 42,50 voor leden van 21 jaar en
ouder, voor leden van 16 tot 21 jaar is de contributie € 40,--.

Voor alle administratieve zaken en informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van onze vereniging:
Aafien de Vries — Heemskerkstraat 10 —
Veendam — tel. 0598-630751.

Het telefoonnummer voor het melden van sterfgevallen:
0597-646981, Uitvaartverzorging Anny Munneke.
Dit nummer is dag en nacht bereikbaar!!!

HET KERKHOF.

Voor alle zaken betreffende het kerkhof alhier,
b.v. aankoop van een graf e.d., kunt u zich wenden tot:
dhr. M.H. Bos, Zuidwending 291,

9644 XH Veendam, tel. 0598 — 617379.

KOPIE VOOR HET VOLGEND KERKBLAD TIJDIG
INLEVEREN BlJ DE REDACTIE/KERKENRAAD !!!!

UITERLIJK: 22 augustus 2010

OUD PAPIER — ELKE 3E ZATERDAG VAN DE MAAND!
17 juli 2010
21 augustus 2010
18 september 2010
Oud papier ten bate van: voetbalclub DWZ, de school de
Ommewending, dorpshuis de Wending en de Kerk.
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